
FICTIE

• Afrika: de bron van ons bestaan, Martin Meredith. Dit boek zet uiteen hoe de wetenschap ertoe gekomen is te 

veronderstellen dat de mensheid is ontstaan in Afrika.

• Afrika is geen land, Dipo Faloyin. Humoristische correctie van de aannames over het continent.

• Congo, David Van Reybrouck. Fascinerende geschiedenis van een van de roerigste landen ter wereld.

• Dark Star Safari, Paul Theroux. De bekende reisjournalist en schrijver gaat op treinreis van Cairo naar Kaapstad. De 

reis is niet altijd makkelijk, maar desalniettemin wordt het een ware openbaring.

• De lange weg naar de vrijheid, Nelson Mandela. Klassieker van Zuid-Afrika’s beroemdste leider en vrijheidsstrijder.

• Dictatorland, the men who stole Africa, Paul Kenyon. Een levendig portret van het lot dat veel Afrikaanse landen 

trof na de onafhankelijkheid (niet vertaald).

NON-FICTIE

AFRIKA ALGEMEEN

LEESTIPS

• Hongerende weg, Ben Okri. Klassieker en eerste deel van een trilogie. Dit boek volgt Azaro, een abiku (kind dat half 

in het rijk van de geesten, half in dat van de mensen leeft) in een naamloze Afrikaanse stad. 

• De rook die dondert, Namwali Serpell. Duizelingwekkend boek, aldus Salman Rush, over drie families die gedurende 

een eeuw in een fascinerend web vervlochten raken in en rond Zambia. 

• Het vergeten kind, Emmanuel Dongola. Een Congolese puber beschrijft vanuit zijn ervaringen de gebeurtenissen in 

zijn familie, in zijn dorp, en van daaruit in zijn land.

• De heelmeesters, Abraham Verghese. Het zeer succesvolle romandebuut en een episch verhaal tussen twee 

continenten. Het bestrijkt de levens van de tweelingbroers Marion en Shiva die opgroeien in Ethiopië in de jaren ‘70.
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